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Zondag 27 april – 10.00 uur 
liturgische kleur is wit 

2e zondag van Pasen 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  drs. Birgit Jaarsma - Mollers 
lector   Annet de Vries 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Anneke van Bleek 
diaken   Ron Ouwerkerk 
koster  Gert van Bemmel  
    
Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Schuldhulpmaatje Dordrecht  
2. Jeugdwerk wijk  
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst  Jeanette Klop 
☺ Crèche   

  
 
Bij de dienst 
Woorden doen ertoe! 
Ze kunnen iemand opbeuren of juist ontmoedigen. Ze kunnen troost bieden, richting 
geven, of net dát verschil maken op een moeilijke dag. 
In deze dienst staan we stil bij de kracht van woorden – van Gods Woord én van 
onze eigen woorden in het dagelijks leven.  
We lezen uit Genesis en het evangelie van Johannes en ontdekken hoe woorden 
niet alleen iets zeggen, maar ook echt iets doen. Ze scheppen ruimte, brengen licht 
en kunnen nieuwe hoop geven. 
Wat betekent dat voor hoe wij met elkaar spreken? Hoe kunnen we leren om met 
onze woorden iets goeds op te bouwen, in plaats van te oordelen of te breken? 
U bent van harte welkom voor een dienst vol herkenning, inspiratie, stilte en 
samenzang. Een moment van bezinning midden in het leven van alledag. 
Kom zoals je bent. Met je vragen, je gedachten, of gewoon om even stil te zijn. 
Samen zoeken we naar woorden die verbinden en leven geven. 
ds. Birgit Jaarsma - Mollers 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  
Inleidend orgelspel koraalvoorspel over "Het triumphieret Gottes Sohn" BWV 

630 - J.S. Bach   
  

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied:  Lied 942 
 

Bemoediging en groet   
 

  - De gemeente gaat zitten – 

Kyriegebed   

Glorialied  Lied 601 (met voorzang en respons) 

Antifoon: Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan 
 

G:  Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

V: Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

G: niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

G: Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

V: Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

G: waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

V:  Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

G: Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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-De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 

DE SCHRIFT 

Voorbereiding van de dienst 

Gedicht 

Gebed van de zondag     

1e schriftlezing:  Genesis 1: 1 - 19 
Video hierbij:  “God so loved the world”   
 

2e Schriftlezing:  Johannes 1: 1 – 5    
Zingen:   Woord dat ons oproept om te leven (melodie Lied 601) 

 

Woord dat ons oproept om te leven,  

woord van de Heer, dat leven geeft. 

Licht dat aan ieder is gegeven  

die in het spoor van Jezus leeft. 

Dat woord wil licht zijn op de wegen  

die mensen gaan – hun leven lang. 

Dat woord komt telkens ons weer tegen,  

houdt ons geloven aan de gang. 

 

Woord van de Heer, wij willen horen  

met oren die gehoorzaam zijn. 

 Laat niets en niemand ons bekoren  

weest U ons brood en onze wijn.  

Zodat wij verder kunnen leven  

het leven zoals U dat vraagt:  

geen leven van om niemand geven,  

maar leven dat een ander draagt. 

 

Woord dat ons oproept echt te leven,  

woord van de Heer, dat leven is.  

Veelkleurig licht, wil ons omgeven,  

dan krijgt ons leven beter zicht. 

  Veelstemmig woord, wij willen horen  

wat U ons nu te zeggen heeft.  

Laat ons opnieuw worden geboren,  

opdat een ieder van ons leeft. 

  
Verkondiging ‘De kracht van het Woord’ 
Kort orgelspel  
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Lied in antwoord:  Lied: 282  ‘Maak ons hart onrustig Heer’ 

(uit de bundel: Hemelhoog) 

 

 

-de kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
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Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 
   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied  Lied 422 
Heenzending en Zegen 
Zingen:  Lied 708: 1 en 15 (staande)    

 
 

 

Collectedoel diaconie: Schuldhulpmaatje Drechtsteden 
Schuldhulpmaatje Drechtsteden is een initiatief van de kerken 
in Nederland. Alles wat deze organisatie doet is erop gericht 
mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en 
hulp te bieden. Via internet en met getrainde vrijwilligers, die 
deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen op de weg 
naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in 
gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan 
daarbij centraal. Naastenliefde is de basis en het evangelie de inspiratiebron. Met 
deze aanpak wil SchuldHulpMaatje een structurele bijdrage leveren aan het 
oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend 
is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met 
overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterkt deze organisatie de 
diaconale inzet van de kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code en maak uw bijdrage over via de kerk-app 
of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 
en 27 april 2025 Namens de diakenen Annet de Vries 
 
Ambassade van Vrede gaat op vredespad 
In mei zitten we middenin de jaarlijkse periode dat we opnieuw nadenken over 
waarde van vrede. Maar ook reflecteren op de negatieve waarde van oorlog. “Opdat 
we niet vergeten”, zeggen we tegen elkaar op 4 en 5 mei, maar wat moeten we dan 
precies niet vergeten? Dat oorlog verschrikkelijk is? 
Daarvoor hoeven we alleen maar naar het journaal te kijken. 
Hoe oorlog ontstaat, is misschien een veel belangrijkere les om niet te vergeten. En 
vooral: hoe je vrede bewaart. 
Het thema van de komende PAX Vredesweek in september luidt:  

Niets doen is geen optie. 
Uit de nieuwsbrief van PAX: “Wanneer we geconfronteerd worden met onrecht en 
uitsluiting kunnen we niet wegkijken. We moeten actief verbinding zoeken, bruggen 
bouwen en mensen erkennen in hun volledige menselijkheid. Want vrede vraagt om 
actie: dus maak, bouw, pleit, doe, eis vrede. Het benadrukt de urgentie dat 
wegkijken geen optie meer is en laat je jezelf en de ander de vraag stellen; 

‘Wat doe ik/jij voor vrede?’ 
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De Ambassade van Vrede Dordrecht heeft gehoor gegeven aan die oproep van PAX 
en een programma samengesteld rondom 4 en 5 mei. 
- Vredestafel in bibliotheek AanZet. 
De PAX Ambassade van Vrede Dordrecht organiseert op woensdagavond 30 april 
vredestafels in de bibliotheek. Onder begeleiding gaan mensen in groepjes met 
elkaar in gesprek over wat hen persoonlijk bezig houdt rondom het thema “Vrede”. 
Het doel is om kennis te nemen van elkaars standpunten en begrip te stimuleren. 
Opgeven kan via info@vredesweekdordrecht.nl. Het is fijn dat de kerken en ook 
islamitische organisaties deelnemers en gespreksbegeleiders leveren. Ook hulp en 
ideeën voor andere activiteiten zijn van harte welkom. De eerdere vrede tafels in de 
Eendracht afgelopen september waren een doorslaand succes. 
Locatie: Bibliotheek AanZet, Groenmarkt 153, Dordrecht 
Datum: woensdag 30 april    Inloop: 19:00  Start: 19:30  Einde: 20:45 
Kosten: gratis 
- Meelopen met Frieden in Bewegung 2025 
Tijdens de afgelopen PAX vredesweek hielden we een Walk of Peace door de 
binnenstad van Dordrecht. Natuurvrienden organisatie Nivon en de Duitse evenknie 
Naturfreunden organiseren van zaterdag 3 mei tot en met donderdag 22 mei een 
vredeswandeling van ongeveer duizend kilometer die gaat van Den Haag tot 
Bremen! Op vier mei komt die tocht aan in Dordrecht, om een dag later weer te 
vertrekken. De Ambassade van Vrede zal deze dappere stappers van harte welkom 
heten tijdens hun missie en vertegenwoordigers van de ambassade zullen op vier en 
vijf mei ook een deel van de tocht meelopen. 
Of zo’n pelgrimstocht het verschil zal maken in deze donkere tijden? Het is makkelijk 
om daar cynisch over te zijn, maar wat zei de Dalai Lama ook al weer:  
“If you think you are too small to make a difference: try sleeping with a mosquito”. 
Het doel van de tocht is om aandacht te schenken aan het onderwerp vrede, maar 
ook om contacten te leggen en ideeën uit te wisselen. Zelf ook meelopen? Geef je 
op via https://www.naturfreunde.de/fib-01 
Locatie: van Den Haag tot Bremen 
Datum: zaterdag 3 mei tot en met donderdag 22 mei, In Dordrecht op 4 en 5 mei 
Kosten: € 10 per etappe 
- De docu No Other Land, in Filmtheater de Witt met aansluitend gesprek 
Er zijn veel brandhaarden in de wereld, maar geen daarvan verdeelt de gemoederen 
zo als die in Israel/Palestina. Zeker de laatste anderhalf jaar. 
Om die reden heeft de Ambassade van Vrede het op zich genomen om een extra 
vertoning van de Oscarwinnende documentaire No Other Land te organiseren met 
aansluitend een gesprek met de zaal. De documentaire volgt tussen 2019 en 2023 
twee vrienden, de Palestijnse activist Basel Adra en de Israelische journalist Yuval 
Abraham. 
PAX beveelt deze film aan om beter begrip te krijgen van de situatie daar. 
Aansluitend zal er voor wie daar deel aan wil nemen een gesprek met de zaal 
plaatsvinden. 
Locatie: Filmtheater De Witt  Nieuwstraat 62  Dordrecht 
Datum: dinsdag 6 mei  Tijd: nader te bepalen 
Kaarten & kosten: nader te bepalen 
Sjaak Roos 
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Lezing over Bonhoeffer 
Op dinsdag 29 april geeft Edward van ‘t Slot (PthU) een lezing met gelegenheid voor 
vragen over Dietrich Bonhoeffer. Hij was een vooraanstaand Duits kerkleider en 
betrokken bij een samenzwering tegen Hitler. Wat kunnen we leren van de 
bekendste theoloog van de 20e eeuw? 
De lezing vindt plaats in de Rank van 20:00 uur tot circa 21:45 uur (inclusief pauze) 
en de toegang is gratis voor iedereen. 
 
Voedselbank  
In de maand april is het inzamelen van de volgende artikelen: 
Ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek. En in de 
winkelwagen staat nog steeds een bakje voor DE-punten. 
 
Kerkelijke agenda 
zo 4 mei         10.00 uur Wilhelminakerk –  ds. Paul van Dam  
 
 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 
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